ONTHOETIGSKERY | ZONDAGSBRIEF

el _ I 23 s jaargang, week 11, 12-3-2017 Tweede zondag in de 40-dagentijd
‘ % ~. Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185

‘ E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.

iy . 7 Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.

Gereformeerde Kerk De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl

Nieuwleusen Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RAB00345502310

Voorgangers: ) Ouderling van dienst: A. Tibben

10.00 uur: ds. M. van Blanken uit Sneek o ) )

19.15 uur: Grote kerk; welkomstdienst, zie toelichting Diaken van dienst: R. van Lenthe
Jeugdcollectant: Kyron Bovenhuis

Collecten: Organist: A. Hagels

Eerste: Diaconie, zie toelichting . "

Tweede: Kerk Beamist: J. Nijholt

Deurcoll: Onderhoudsfonds Oppasdienst: Anneke Kalteren

Kindernevendienst: %roep 1t/m8 Astrid Aalbers

Tienernevendienst: klas 1 t/m 6 Oppasdienst 19 maart:  Aleida de Weerd

Marieke de Weerd

Bloemen.
De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar
mevr. G. Talen, Burg. Bentinckstraat 1

Pastoralia.

Zieken:

Dhr. G. Verheule, Pr. Bernhardlaan 8, verblijft in het Isalaziekenhuis, afdeling 1Jsselheem, V2, afd. 6, kamer 047.
Dhr. K. de Weerd, Westeinde 54A, verblijft in het Isalaziekenhuis, V2. Afd 4, kamer 149.

Overlijden:

Op woensdag 8 maart j.I. overleed na een ziekbed, in de leeftijd van 57 jaar, dhr. Albert de Roo, woonachtig aan de
Den Hulst 130. De afscheidsdienst zal dinsdag 14 maart plaatsvinden in besloten kring.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en zijn moeder, broer, zus en verdere familie Gods troost en
liefdevolle nabijheid toe.

Bij de diensten:

Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we NLB 213
NLB 122: 1 en 2

NLB 310

Projectlied veertigdagentijd

NLB 542

NLB 944

NLB 119a

NLB139:1

NLB 416

Schriftlezingen: Exodus 24: 12 — 18 en Matthels 15: 21 - 28

Tekst horende bij het liturgisch bloemschikken.

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast
willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning.
Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Gedicht

sta in je kracht - met regels ten leven - en hemels licht - dat er zomaar - soms even kan zijn - herinnering

die blijft en vreugde geeft - sta in die kracht.

Project 40 dagentijd en Pasen Kindernevendienst: “Geloof in het leven”

Met wie leef je?

Een vrouw laat zich niet uit het veld slaan, door de opmerking van Jezus. Dat je het brood van de kinderen niet aan de
honden geeft. Want de honden eten de kruimels die onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een klein kruimeltje
genoeg. Goede doel Rainbow de Duif: Red Paz - Guatemala

Agenda.

14-03-2017: 19.45 uur bijeenkomst CPVN.

15-03-2017: Inleveren kopij voor het april-nummer van Het Klankbord tot 12.00 uur, e-mail:
redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl of Westeinde 72.

15-03-2017: 18.00 uur Sobere maaltijd.

15-03-2017: 19.30 uur gemeenteavond.

16-03-2017: 20.00 uur Grote kerk meditatiekring.

17-03-2017: 17.00 uur Ontmoetingsmaaltijd.
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Collectebestemming Diaconie: Steun gezinnen in Guatemala

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale
en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een
vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties
binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’,
‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron.
Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te
herkennen en hier passend op te reageren. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een
vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee?

Vanavond: Welkomstdienst.

Vanavond is er in de Grote kerk een welkomstdienst.

Thema : GROOT EN MACHTIG IS.........

Wij willen stil staan bij de onrust wereldwijd en dichtbij, bij de huidige machthebbers en wat God van macht en
onmacht vindt. Dit natuurlijk ook met het oog op de Tweede kamer verkiezingen in de komende week.

Opnieuw hebben we mooie liederen opgezocht, die we samen, maar ook solo, willen zingen.

De muzikale ondersteuning krijgen we van Marcel Logtenberg.

Wees welkom om 19.00 uur voor ontmoeting en om 19.15 uur voor de dienst.

En.... neem eens een gast mee naar de dienst.

Uitnodiging gemeenteavond 15 maart.

Aanstaande woensdag, 19.30 uur, is er de jaarlijkse gemeenteavond. De verslagen van diverse commissies die
behandeld worden op de gemeenteavond liggen ter inzage bij de koster, deze kunt u ook meenemen om thuis door te
lezen. De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

In de 40-dagen tijd zijn er diverse activiteiten in de Ontmoetingskerk.

Op 15 maart organiseert de diaconie, voorafgaand aan de gemeenteavond, om 18.00 uur de sobere maaltijd met
het “dapperbrood” dat gebakken wordt. Wij vragen een bijdrage van € 3.00.

Een mooie combinatie om naar beiden toe te gaan.

Op 5 april is er een filmavond, we kijken naar de film: "Courageous®, aanvang 19.30 uur, bijdrage € 2.00.

U kunt zich inschrijven voor de sobere maaltijd en de film via het formulier in de hal van de Ontmoetingskerk of via
email kremer-fransen@kpnplanet.nl

Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd op 17 maart

Op 17 maart 2017 is de volgende ontmoetingsmaaltijd gepland in een zaal van de Maranathakerk. Als u mee wilt eten
geeft u zich dan vé6r 14 maart op bij Ada Kremer (tel. 482535) of bij Stijn de Jong (tel. 481784). U bent van harte
welkom, alleen, met partner, vriend of vriendin. Vanaf 17.00 uur staat de deur open en beginnen we met een
welkomstdrankje. Omstreeks 17.30 uur gaan we dan aan tafel. Na afloop is er natuurlijk nog gelegenheid om samen
een kop koffie of thee te drinken. De kosten zijn € 6,00 p.p. Graag tijdig opgeven, want we kunnen maximaal

25 personen mee laten eten. Als het vervoer een probleem is kunt u dat ook laten weten en kunt u gehaald worden.
We hopen weer op een gezellige maaltijd.

GROOTHUISBEZOEK sectie 1, 4, 6 en 7 op maandag 20 maart a.s.

We gaan praten over het onderwerp "DEEL JE LEVEN" aan de hand van een aantal vragen.

Dit doen we in een van de zalen van de Ontmoetingskerk, aanvang 19.30 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn, laat het ons weten, dan kunnen we zorgen dat u opgehaald wordt. We hopen
dat u mee doet. U bent van harte welkom! Binnenkort is er ook nog gelegenheid om ’s middags een bijeenkomst bij te
wonen. Informatie hierover vindt u tzt op de Zondagsbrief.

Met een hartelijke groet van de sectieteams van sectie 1,4,6 en 7,

Herman Lammers, Gerard Lammertsen, Stijn de Jong, Fenna Schoemaker en Eline Bovenhuis.

Nieuwe foto’s in de hal

In de hal worden 7 foto’s getoond. Het thema voor deze foto’s is “sober” omdat we in het kerkelijk jaar op dit moment
in de 40-dagentijd verkeren. De 40-dagentijd wordt ook wel ‘vastentijd’ genoemd en kenmerkt zich door enige mate
van soberheid. Wat is sober eigenlijk. Van Dale’s groot woordenboek geeft 0.a. als uitleg: Afkerig van overdaad en
overmaat. Dit probeer ik over te brengen. In de getoonde foto’s laat ik landschappen en beelden zien die ondanks het
sobere karakter hopelijk niet als saai bestempeld worden.

Met een hartelijke groet, Anne Jan Haak

Gift voor Vluchtelingen project van Kerk in actie.

De diaconie heeft een gift van 250 euro gedaan voor het Vluchtelingen project van Kerk in actie.

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op drift. De helft van de vluchtelingen (51%) zijn kinderen jonger dan

18 jaar. Bijna 100.000 alleenstaande kinderen vroegen in 2015 in een ander land asiel aan. Voor meer informatie over
dit project zie: www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen

Vakanties voor alleenstaanden en mensen met een beperking.

In de hal van de Ontmoetingskerk ligt informatie over verschillende vakanties voor alleenstaanden of mensen met een
beperking. De inschrijfdatum is tot 26 maart. Indien u belangstelling heeft, kijkt u dan gerust even

Zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief van 19 maart 2017, dient uiterlijk donderdag 16 maart 2017 om 15.00 uur binnen te zijn op
het redactieadres.
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