
‘Kerk naar buiten’ 
gemeenteavond Nieuwleusen, 31 mei 2023 
 
 
Welk beeld staat ons voor ogen bij ‘kerk naar buiten’? 
Uit de bijeenkomst over de ‘kerk van de toekomst’ met de jongere- en middengeneratie: 

• een baken van liefde en licht, kleurrijk en zichtbaar, met plek om elkaar te 
ontmoeten, te vieren, en tal van activiteiten. Over de drempel: pakketpunt? 

• een huis voor iedereen: plek van verbondenheid waar iedereen welkom is en van 
alles gebeurt – een tweede ‘Spil’? Of meer/anders verbinden? 

• een veelzijdige plek van ontmoeting om te delen wat we hebben, om het wezenlijke 
van kerk te kunnen ‘leven’.  

 
1. Streep eens drie woorden/zinsdelen aan die jou hierin aanspreken, en wissel die uit. 
 
 

Wat zou je nog willen toevoegen om het beeld te verrijken? 
 
 
 
 
 
2. Kun je me een verhaal vertellen van waar ‘kerk naar buiten’ bij jullie al gebeurt?  

Wat gebeurt er dan precies? Hoe ben jij daarbij betrokken? 
 
 
Verzamel zoveel mogelijk goede voorbeelden in jullie eigen groepje. 
 
 
 
 
 

3. Als je nu kijkt naar jullie voorbeelden: welke factoren dragen er dan toe bij dat het daar al 
lukt? Wat doen jullie op die momenten kennelijk goed? 
Schrijf die hieronder op, want die hebben we in de toekomst nodig! 
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Vieren 
 

1. Wat spreekt u aan in het plan over vieren? 
 
 
 
2. Hoe zou het plan van vieren nog beter/anders kunnen? 
 
 
 
3. Wie en wat is er nodig om ons verder te ontwikkelen tot een aansprekende 

zondagmorgendienst? 
 
 
 
 
4. Welke suggesties en aandachtspunten wilt u nog meegeven n.a.v. de presentatie van de 

werkgroep vieren? 
 
 
 
 
 
 

Pastoraat 
1. Wat verwacht u van het pastoraat? 
 
 
 
2. Aan welke vormen van pastoraat heeft u behoefte: 

• bezoek aan huis 

• andere vormen van ontmoeting 

• spontaan onderling omzien 

• anders, nl:  
 

 
 
3. Wat verwacht u van het wijkteam? 


