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 1e zondag 40 dagentijd Zondag 18 februari 2024 
Grote Kerk 
Voorganger:  
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst 
Organist: Bert Bootsma 
Ouderling van dienst: Albertus 
Mulder 
Diaken van dienst: Lienke Poppen 
AV medewerker: Gerard Broek 
Uitgang collecten: Diaconie, Kerk, 
Onderhoud, ZWO en Bloemen 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

 
QR voor  

digitale collecte 

 

Ontmoetingskerk 
 
 
 

GEEN DIENST 
zie Grote Kerk 

 
QR voor 

digitale collecte 

 

Liturgie ochtenddienst: 
Psalm 25 : 1 en 2 Gebod: 
Psalm 25 : 6 1 Petrus 3: 8-12 
Projectlied  Schriftlezing: 
Lied 351  Genesis 9: 8-17 
Psalm 86 : 4 1 Petrus 3:13-22 
Lied 675 
Lied 835 

Liturgie avonddienst: 
Psalm 86 : 1 en 5 Schriftlezing: 
Lied 340b : geloofsbelijdenis Jesaja 43: 18-24 
Lied 944 : 1, 2 en 3 Jesaja 43: 25 en 
Lied 944 : 4 Markus 2: 1-12 
Lied 512 
Lied 245 : 1 en 3  

 
Veertigdagentijd: Ga mee! Vast Mee! 
Tijdens de kerkdiensten in de Veertigdagentijd willen we elke week collecteren en aandacht schenken aan een 
diaconaal project, en de vastentip voor de komende week meegeven. Vasten is: iets bewust niet doen, zodat er meer 
ruimte komt voor God in je hart, je hoofd en je lichaam. Daardoor ontstaat er ruimte om andere prioriteiten te stellen. 
Vasten is geen manier om God dichterbij te halen, maar een manier om onszelf te herinneren dat God al dichtbij is. 
De vastentip voor de komende week is: Zet deze week de thermostaat een graadje lager. 
 
Diaconie Collecte 18 februari: Omzien naar gevangenen  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij. Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens 
deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - 
meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even 
iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Van harte aanbevolen! 
 
Symbolische bloemschikking 1e zondag 40 dagentijd (zondag Invocabit) – 18 februari 2024 
De basis van de schikking is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. 
Kernwoorden: Roeping, bloesem, hoop  
Schikking: In Jeremia 1 vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom 
aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die na de winter bloeit. In de bol staan 
verschillende soorten bloesemtakken. 
Meditatieve tekst: 
Geroepen als profeet  
zoals bloesem  
de lente roept.  
Luister  
nieuw bewustzijn. 
 
Avonddienst 
Vanavond is er om 19.15 uur een dienst in de Grote Kerk onder leiding van ds. G.A. Trouwborst. Organist tijdens deze 
dienst is Wim van Lenthe.  
  



Bloemen en gemeentegroet 
De bloemen gaan vanmorgen naar mevrouw D. Kragt-Bouwhuis en naar mevrouw G. Hengeveld-van Berkum.  
De gemeentegroet is voor mevrouw J. de Graaf-Kelder. 
 
Zieken 
Mevrouw T. Bork verblijft, in afwachting van een operatie, in het Isalaziekenhuis te Zwolle. 
Mevrouw J. Dozeman-Brinkman, zal na een verblijf in het Isalaziekenhuis in Zwolle revalideren in Zandhove te Zwolle. 
 
40- dagen project Kindernevendienst: “Wat goed dat jij er bent!” 
In het veertigdagentijdproject van dit jaar vieren we de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de 
verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan: Wat goed dat jij er bent! 
De veertigdagentijd voor Pasen start op zondag 18 februari in de GK. De kindernevendienst zal iedere zondag een 
bijzonder verhaal over Jezus vertellen waaruit blijkt hoe goed het is dat Hij er voor ons was en zal zijn. En op welke 
manier wij er voor andere mensen kunnen zijn. Iedere zondag zingen we een couplet van het projectlied “Veertig 
dagen duurt de reis” op de wijs van Lied 539 uit het LB. 
Op zondag 24 maart is het Palmpasen in de Ontmoetingskerk. De kinderen zullen dan een Palmpasenstok maken en 
te horen krijgen wat deze Palmpasenstok symboliseert. Van harte welkom allemaal! 
 
Paasgroetactie 2024 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland  
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 februari kunt u voor en na de dienst deze kaarten kopen 
voor 1 euro per stuk en ze ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als 
daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch 
mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de 
actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
 
VakantieBijbelFeest (T)op survival, 20 februari 

In de voorjaarsvakantie, op dinsdag 20 februari om 10.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur) hebben we 
weer VakantieBijbelFeest voor alle kinderen van de basisschool. Dit keer is het in De 
Maranathakerk. Kom jij ook (weer)? 
Het thema is: (T)op survival. 
We gaan liedjes zingen, naar een Bijbelverhaal kijken én luisteren en een speurtocht doen. We 
sluiten af met een broodje knakworst!  
Noteer 20 februari om 09.45 uur, voor je het weet is het voorjaarsvakantie en staat dit feestje voor 
de deur. We hopen jullie allemaal (weer) te zien. Neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee. 

Helpende handen 
Enthousiast geworden bij het lezen van deze informatie? Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken bij dit mooie 
werk met kinderen. Dus meld je aan bij een van de commissieleden. Wij zoeken mensen die mee willen denken in de 
commissie en vrijwilligers voor op de dag zelf om de kinderen te begeleiden.  
Met het VBF willen we kinderen in aanraking laten komen met het Evangelie. Natuurlijk zijn ‘VBF-morgens’ gezellige 
morgens waarin geknutseld, gezongen en gespeeld wordt. Daarnaast hopen wij ook tijdens deze dagen de liefde van 
Jezus Christus door te geven. 
Hartelijke groet commissie VBF, Johan Grobbe, Carine Reuser, Dienke Riemer, Henrike de Ruiter, Gerdien Werkman 
 
Krabbeldienst 25 februari 
Komen jullie ook naar de krabbeldienst? Een korte, vrolijke viering waarin we met elkaar 
naar het Bijbelverhaal van Abraham en Sara gaan luisteren. Ondertussen zingen we 
liedjes en gaan we met Abraham en Sara mee op reis! De viering is bedoeld voor jonge 
kinderen tot ongeveer 5 jaar samen met hun ouder(s), verzorger(s). Natuurlijk mogen 
oudere broers/ zussen ook meekomen en is iedereen van harte welkom om mee te 
beleven! Nemen jullie je rugzak(je) mee om samen op reis te gaan? Zien wij jullie ook 
op zondag 25 februari om 11.30 uur in de Grote Kerk? 
Dat zou super zijn! 
 
Uitnodiging vrijwilligersavond woensdag 28 februari 
Alle vrijwillig(st)ers van onze Protestantse gemeente te Nieuwleusen worden hierbij van harte uitgenodigd voor deze 
avond. U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur voor een kop koffie of thee. Wij beginnen om 19.30 uur met het 
programma. Tijdens deze avond wordt ook de opbrengst van de Actie Kerkbalans bekend gemaakt. 
 
Vakantie 
Ds. Trouwborst is met vakantie van 26 februari tot en met 3 maart. Indien nodig kan contact worden gelegd met 
ds. Develing.  



Wijziging inleveradres copy Het Klankbord 
Het inleveradres van de copy voor het Klankbord is vanaf heden hetklankbord-redactie@pgnieuwleusen.nl.  
 
Kindernevendienst en Tienernevendienst 
Sinds begin dit jaar zijn we Samen Op Weg binnen de Protestantse gemeente te Nieuwleusen. Tijd om ook een 
gezamenlijke groep te maken voor de ouders van de Kindernevendienst en voor de Tienerdienst. 
Via onderstaande QR-codes kan je jezelf aanmelden om in de groep te komen, we zullen jullie dan in die groep 
informeren over de Kindernevendienst/ Tienernevendienst. 
Binnenkort starten we bijvoorbeeld weer met de 40 dagen tijd, en gaan we samen op weg naar Pasen.  
We zien jullie graag daar, bedankt! Groet, Leiding Kindernevendienst 


